
Op dit Domplein in Maagdenburg omstreeks 1825 hebben ongetwijfeld veel Friese soldaten die in het leger

van Napoleon dienden, rondgelopen. De stad telde toen vijf lazaretten waarvan een links om de hoek stond.



Links in de Kreuzweg Strasse te Maagdenburg staat het grootste militaire hospitaal dat reed in de tijd van

Napoleon bestond. Het is niet onmogelijk dat hierin ook Friese soldaten hebben gelegen. De foto werd genomen

in 1813. Kort daarna werd het hospitaal afgebroken.


